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Lieve	vrienden	van	El	Manguaré,	
	

Vanuit	een	warm	en	benauwd		Iquitos	...	een	tamtam	van	september	2016.	
	

Ten	 eerste	wil	 ik	mijn	welgemeende	 excuses	 aanbieden	 voor	het	 lange	wachten	op	deze	nieuwsbrief.		
Zoals	 in	 de	 laatste	 nieuwsbrief	 van	 2015	 duidelijk	 werd,	 is	 Mariëlle	 vorig	 jaar	 terugverhuisd	 naar	
Nederland,	waardoor	het	 jaar	 tot	nu	 toe	hard	aanpakken	was	om	de	projecten	 zo	mooi	door	 te	 laten	
draaien	als	vorige	jaren.	Het	was	superdruk	zonder	onze	Mariëlle	(we	missen	je!!!),	maar	alle	Manguaré	
medewerkers	hebben		hun		beste	beentje	voorgezet	en	hebben	beetje	bij	beetje	meer		verantwoordelijk-
heden	op	zich	genomen.	Dat	was	 in	het	begin	een	beetje	schrikken	voor	ze,	maar	nu	doen	ze	het	echt	
allemaal	super	goed!	We	kunnen	enorm	trots	op	ze	zijn!!	
	
Laat	me	jullie	vertellen	hoe	het	jaar	2016	verlopen	is	.....	
	
Ons	schooltje	“I.E.	El	Mangaré:	
	

	We	hebben	dit	jaar	voor	20	kinderen	per	klas	gekozen,	zodat	
elk	 kindje	de	hard	benodigde	 individuele	aandacht	 van	onze	
leerkrachten	krijgt.	Enkele	maanden	terug	zijn	er	twee	plekken	
vrij	 gekomen,	 vanwege	 een	 verhuizing	 van	 twee	 leerlingen	
(broer	en	zus),	maar	die	waren		snel	weer	opgevuld,	want	er	
komen	nog	steeds	ouders	op	onze	deur	kloppen	of	we	niet	nog	
1	plekje	over	hebben.	
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De	lessen	lopen	super	 goed.	 Blanca	 is	 terug	 van	 zwanger-
schapsverlof	 en	 de	 invaljuf	 (Bianca)	 heeft	 haar	 eigen	 salon	
gekregen,	 zodat	 Milagros	Lupe	kan	ondersteunen	met	het	
werk	 op	 Sarita	 Colonia.	Bianca	is	goed	georganiseerd	en	
erg	 creatief	 met	 de	 kinderen	om	op	een	leuke	manier	de	stof	
aan	te	leren.	Er	is	een	 soort	 onderlinge	 (vriendelijke)	 strijd	
ontstaan	 tussen	 wie	 haar	 klaslokaal	 en	 de	 lessen	 het	 meest	
creatief	 maakt.	 Enorm	 lachen	 en	 de	 lokalen	 en	 de	
werkjes	 van	 de	 kinderen	zien	er	prachtig	uit.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

De	 creatieve	 vrijdag	 is	 van	 start	 gegaan.	 Ten	 eerste	 hebben	we	 elke	 vrijdag	 een	 “schrijfdans”	 les.	We	
richten	ons	naast	de	kennis	van	de	cijfers	en	letters	op	de	schrijfrichting	en	op	het	op	de	juiste	manier	en	
hoogte	 van	 het	 vasthouden	 van	 een	 potlood	 (of	 wascokrijtje).	 De	 Schrijfdans	 	 was	 deel	 van	 het	
stageonderzoek	van	Maartje,	één	van	onze	stagiaires.	Voor	vertrek	heeft	ze	deze	manier	van	lesgeven	aan	
de	 leerkrachten	 over	 gedragen,	 die	 de	 schrijfdans	 nu	met	 veel	 enthousiasme	 uitvoeren	 in	 hun	 eigen	
klaslokalen	(en	buiten	op	het	schoolpleintje).	
	
Milagros	(die	én	de	taak	als	directrice	heeft	én	met	Lupe	meeloopt	op	de	staatsschool)	heeft	wederom	
contact	 gelegd	 met	 de	 plaatselijke	 medische	 post	 en	 alle	 leerlingen	 hebben	 vorige	 week	 vrijdag	 een	
ontwormingskuur	ontvangen	en	deze	week	een	fluorisering	van	de	tandjes.	Binnenkort	krijgen	ze	extra	
vitamines	om	bloedarmoede	etc.	te	bestrijden.	Verder	heeft	ze	extra	educatief	materiaal	en	 lesboeken	
kunnen	ophalen	bij	het	plaatselijk	onderwijsorgaan	van	de	staat.	We	hadden	dit	jaar	nog	genoeg	boeken,	
dus	deze	boeken	worden	voor	de	leerlingen	van	volgend	jaar	bewaard.	Zo	hoeven	we	niet	te	wachten	tot	
eind	april	(als	het	schooljaar	al	twee	maanden	onderweg	is)	op	de	nieuwe	lading	boeken.	
Milagros	doet	het	goed	als	directrice!!	
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De	staatsschool	Sarita	Colonia:	
	

			 	
	
We	hebben	hier	te	maken	met	een	school	die	zeer	“relaxed”	is	met	de	onderwijstaak.	Ze	hebben	liefst	
zoveel	mogelijk	 geen	 les.	De	 leerkrachten	 staan	meer	 buiten	 hun	 klaslokaal	 dan	 er	 in	 en	maandag	 en	
vrijdag	kunnen	ongeveer	afgeschreven	worden	als	schooldagen.	De	directrice	was	 in	het	begin	van	het	
schooljaar	 enthousiast	 om	 een	 omslag	 te	 maken	 en	 hoopt	 dit	 met	 onze	 hulp	 te	 bereiken	 en	 het	
onderwijsniveau	(dat	nu	minstens	een	jaar	achterloopt)	omhoog	te	schroeven.		
	
Met	 de	 leerkrachten	 loopt	 de	 training	 beter	 dan	 gehoopt.	 Ondanks	 een	 zeer	 stroeve	 houding	 van	 de	
leerkrachten	van	groep	3	en	4	in	het	allereerste	begin	(eigenlijk	voordat	we	begonnen),	sloeg	de	sfeer	daar	
redelijk	snel	om.	Dit	was	te	danken	aan	een	zeer	inspirerende	training	van	Lupe	en	Milagros	op	de	school	
zelf.		
	
De	 organisatie	 van	 de	 lessen	 is	 echter	 een	 zooitje.	 De	 directrice	 is	 de	 afgelopen	maanden	 nauwelijks	
aanwezig	en	de	communicatie	over	de	(des)organisatie	op	school	loopt	nog	stroef.	
Eén	van	de	groep	4	onderwijskrachten	is	plots	op	een	andere	school	gaan	werken.	Tussen	9	en	10	stoppen	
opeens	alle	lessen	vanwege	het	ontbijt...	dit	duurt	gemiddeld	een	uur.	De	leerkrachten	van	groep	4	lijken	
verantwoordelijk	voor	alles	behalve	in	hun	klas	staan.	Wij	hebben	na	zo’n	korte	tijd	nog	niet	de	positie	om	
ons	bij	dit	soort	problemen	in	te	grijpen	en	maken	er	het	beste	van.	We	hebben	afgesproken	om	enkel	op	
groep	3	te	richten	en	gaven	in	de	maanden	dat	we	vrijwilligers	hadden	veel	aandacht	aan	het	individueel	
werken	met	de		kinderen	die	de	grootste	leerachterstand	hebben.	In	groep	3	is	vandaag	de	dag	een	goede	
vooruitgang	te	zien,	zowel	bij	de	juffen	als	bij	de	kinderen.	
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Geboortepapieren:	

	
Nuria	is	going	strong	als	altijd.	De	campagne	van	deze	maand	hebben	
we	op	de	school	Sarita	Colonia	gehouden	en	ook	daar	hadden	we	een	
goede	 opkomst.	 Niet	 meer	 zoveel	 als	 de	 eerste	 jaren	 (toen	
registreerden	zich	ongeveer	2000	per	jaar),	maar	dat	was	te	verwachten	
en	 eerlijk	 gezegd	 een	 goed	 signaal.	 Dat	 betekent	 volgens	mij	 dat	 er	
minder	kinderen	rondlopen	zonder	papieren	dan	twee	jaar	geleden	én	
dat	ouders	bewuster	worden	dat	ze	hun	kinderen	bij	geboorte	moeten	
inschrijven.	 De	 kosten	 en	 het	 aantal	 officiële	 papieren	 voor	 deze	
inschrijving	zijn	ook	naar	beneden	gegaan.	Ik	vraag	me	af	of	ons	werk	
op	dit	vlak	ooit	helemaal	onnodig	wordt,	want	er	komen	toch	jaarlijks	
veel	 gezinnen	 vanuit	 de	 jungle	 naar	 Iquitos	 die	 hun	 kindern	 nooit	
hebben	 ingeschreven,	 maar	 mijn	 indruk	 is	 dat	 het	 aantal	 kinderen	

zonder	papieren	die	al	jaren	als	“niet	bestaande”	personen	in	Iquitos	woonden	aan	het	afnemen	is.		
	
Nuria	is	nu	druk	bezig	met	de	laatste	leerling	van	onze	school	aan	geboortepapieren	te	helpen.	Al	onze	60	
kinders	zijn	op	dat	vlak	klaar	voor	de	lagere	school.	
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Vrijwilligers:	
	

				 	
	

	 	
	
Ik	heb	4	super	enthousiaste	en	gezellige	dames	in	huis	gehad.	Maartje,	Linda,	Lisa	en	Lisanne.	Het	was	wel	
veel	heen	en	weer	rennen	naar	de	kliniek	en	veel	overleg,	uitleg	en	vraagjes	over	van	alles	en	nog	wat,	
maar	het	is	ook	erg	inspirerend	om	ze	in	huis	te	hebben.	Achteraan	de	nieuwsbrief	schrijft	Maartje	over	
haar	ervaringen	in	Iquitos	
	
Algemeen:	
De	rivier	is	dit	jaar	godzijdank	maar	tot	de	hoek	van	de	straat	waar	Manguaré	ligt	gekomen.	We	hebben	
geen	brug	hoeven	te	bouwen	en	de	klassen	worden	dit	jaar	dus	ook	niet	onderbroken.	Ondanks	dat	de	
leerlingen	 in	buurten	wonen	die	wel	onder	water	 lagen,	 is	de	opkomst	de	hele	maand	super	geweest.		
Ik	krijg	echt	het	gevoel	dat	de	kinderen	met	veel	plezier	naar	school	komen.	
	

Een	warme	jungle	knuffel	vanuit	Iquitos		
Yol		
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De	ervaringen	van	Maartje	Neefs: 
Wanneer	mensen	mij	de	vraag	stellen	om	mijn	Iquitos-avontuur	in	één	woord	te	omschrijven,	dan	zeg	ik	
altijd:	‘dat	is	onmogelijk’.	Ik	heb	namelijk	ervaren	dat	Iquitos	niet	in	één	woord	uit	te	drukken	is.	Vaak	kan	
ik	het	niet	eens	in	woorden	uitdrukken! 
Om	de	mensen	 toch	een	 soort	 antwoord	 te	 geven	op	hun	vraag,	 stel	 ik	hen	de	 vraag	wanneer	 ze	 tijd	
hebben	om	naar	Iquitos	te	gaan.	Hierop	volgt	meestal	dezelfde	lacherige	reactie	van:	‘tja,	als	ik	de	tijd	had,	
dan…’.	 

 
En	daar	heb	 je	meteen	een	geweldig	mooi	verschil	met	Nederland.	Het	woord	 ‘tijd’	 in	 Iquitos	wordt	 in	
Nederland	toch	heel	anders	gebruikt	én	ingevuld.	Want	zelfs	een	wellness	centrum	in	Nederland	kan	het	
gevoel	van	‘de	tijd	staat	even	stil’	niet	nabootsen,	zoals	je	dat	in	Iquitos	wel	kunt	ervaren.	Iquitos	heeft	
altijd	de	sferen	van	een	wellness	centrum.	Soms	iets	teveel	naar	mijn	idee,	maar	dat	terzijde.	Dat	geeft	
ook	weer	charme	aan	het	land!	 

 
Het	contrast	met	Nederland	is	groot.	Maar	ook	binnen	Peru	en	binnen	Iquitos	geldt	hetzelfde.	Kijk	maar	
naar	de	foto’s	hieronder.	Het	rechter	huisje	staat	op	5	kilometer	afstand	van	het	linker	huisje.	De	afstand	
is	niet	groot,	maar	het	verschil	is	enorm.	In	het	begin	van	mijn	avontuur	in	Iquitos	was	ik	vooral	bezig	met	
de	verschillen	tussen	Nederland	en	Iquitos	te	omschrijven.	Op	een	gegeven	moment	leek	dit	niet	meer	
belangrijk	en	zag	 ik	alleen	maar	de	verschillen	binnen	Iquitos	zelf.	Een	soort	 inburgeringsproces	of	een	
verschuiving	van	je	mindset	kun	je	het	noemen.	Vandaar	dat	je	jezelf	op	alle	mogelijke	manieren	de	tijd	
moet	gunnen	om	aan	dit	geweldige	land	te	wennen.					 

 
Met	 heel	 veel	 trots	 kijk	
ik	terug	op	mijn	bijdrage	
binnen	 Manguaré.	 Het	
opzetten	 van	 een	 eigen	
project	 is	 niet	 gemak-
kelijk,	maar	absoluut	de	
moeite	 waard.	 Ik	 werd	
als	 een	 soort	 moeder	
van	‘Manos	Mágicas’	(zo	
heet	 mijn	 project)	
gezien	door	de	juffen.	Mijn	zogenaamde	moederrol	heb	ik	door	

middel	van	een	intensieve	samenwerking	overgedragen	aan	een	van	de	juffen.	 
 

En	het	mooiste	is	als	je	weer	in	het	koude	kikkerland	bent	en	je	op	Facebook	een	bericht	krijgt	met	foto’s	
waarop	kinderen	les	krijgen	volgens	de	‘Manos	Mágicas’	methode.	Dát	maakt	een	mens	diep	gelukkig! 
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Ik	 ben	 nu	 alweer	 een	maand	 terug	 in	 Nederland	 en	mijn	 hoofd	 dwaalt	 nog	 vaak	 af	 naar	 Iquitos.	 De	
avonturen	die	ik	daar	heb	meegemaakt,	blijf	ik	voor	altijd	koesteren	in	mijn	hart.	Als	je	ervoor	kiest	om	
naar	Iquitos	te	komen,	dan	kan	ik	je	één	ding	meegeven:	accepteer	het	feit	dat	je	je	hart	zult	gaan	verliezen	
aan	het	land.	Heel	je	hart	of	een	klein	stukje,	dat	doet	er	niet	toe.	Het	gaat	je	overkomen	en	dat	moment	
moet	je	voor	altijd	bij	je	houden.	 

 
Un	gran	beso,	Maartje/March 

	
	

	


