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Lieve	  vrienden	  van	  El	  Manguaré,	  
	  

	  

Vanuit	  een	  warm	  en	  nat	  Iquitos	  ...	  de	  laatste	  tamtam	  van	  2012.	  
	  
Terugkijkend	  hebbend	  we	  een	  heftig,	  maar	  uiteindelijk	  zeer	  positief	  2012	  achter	  de	  rug.	  
Zoals	   jullie	  allemaal	  weten	  hebben	  we	  dit	   jaar	  de	  heftigste	  overstroming	   in	  de	  geschiedenis	  van	  
Iquitos	  meegemaakt	  en	  daar	  bovenop	  ging	  het	  onderwijzend	  personeel	  van	  de	  staatsscholen	  ook	  
nog	  eens	  ruim	  een	  maand	  in	  staking.	  Maar	  onze	  problemen	  waren	  niet	  te	  vergelijken	  met	  die	  van	  
de	  bevolking	  in	  de	  buurten	  waar	  we	  steun	  bieden.	  Wij	  hebben	  daar	  in	  de	  afgelopen	  nieuwsbrieven	  
uitgebreid	  over	  geschreven	  en	  willen	  bij	  deze	  de	  gelegenheid	  nemen	  om	  iedereen	  die	  een	  steen	  of	  
steentje	  heeft	  bijgedragen	  om	  de	  mensen	  uit	  deze	  verzopen	  situatie	  een	  helpende	  hand	  te	  bieden,	  
met	  heel	  ons	  hart	  te	  bedanken.	  
	  
Dankzij	   jullie	  steun	   konden	  we	  gedurende	  deze	  maandenlange	  noodsituatie	  honderden	   families	  
van	   voedselpakketten	   voorzien	   en	   waar	   nodig	   matrassen	   en	   medicijnen	   uitdelen.	   We	   konden	  
loopbruggen	  bouwen	  zodat	  de	  mensen	  zich	  konden	  verplaatsen	  naar	  hoger	  gelegen	  buurten	  om	  
drinkwater	  en	  andere	  eerste	  levensbenodigdheden	  op	  te	  halen.	  

	  
Toen	   de	   rivier	   zich	   eenmaal	   had	   teruggetrokken,	   konden	   we	   de	   schade	   aan	   ons	   schooltje	  
repareren	  én	  vele	  families	  helpen	  die	  hun	  huis	  (deels	  of	  geheel)	  aan	  de	  alles	  verwoestende	  rivier	  
waren	  verloren.	  Voorheen	  hadden	  we	  Nuria	  al	  als	  onze	  heldin	  bestempeld,	  maar	  we	  willen	  ook	  
graag	  ook	   speciale	  dank	  betuigen	  aan	  Victor	   (de	  man	  van	  Yolanthe)	  en	  de	  vrijwilligers	  die	   langs	  
kwamen	  om	  ons	  bij	  deze	  wederopbouw	  te	  ondersteunen.	  Hun	  enthousiasme	  was	  zo	  aanstekelijk	  
dat	   vele	   familieleden	   en	   buren	   van	   de	   getroffenen	   ons	   bij	   deze	   taak	   kwamen	   helpen.	   Dit	   alles	  
resulteerde	  in	  een	  fantastische	  buurtsfeer	  waar	  iedereen	  elkaar	  hielp	  hun	  leven	  weer	  enigszins	  op	  
de	  rails	  te	  krijgen.	  	  	  	  
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Ondanks	   de	   noodsituatie	   en	   de	   stakingen	   hebben	   we	   wat	   betreft	   onze	  

onderwijsprogramma’s	   uiteindelijk	   een	   fantastich	   jaar	  
gehad	  met	   vele	   mooie	   ontwikkelingen.	   De	   leerlingen	  

van	   de	   San	   Lucas	   school	   hebben	   op	   de	   afgelopen	  
examens	  erg	  goed	  gescoord	   (ondanks	  dat	  we	  er	  
steeds	   minder	   prominent	   aanwezig	   zijn).	   Ons	  

schooltje	   zag	   er	   na	   een	   zeer	  
grondige	   opknapbeurt	   en	   nieuwe	  

muurtekeningen	  weer	  prachtige	  en	  erg	  
vrolijk	  uit	  en	  na	  een	  kleine	   zoektocht	   naar	   onze	   leerlingen,	   zaten	   de	  
klassen	  zeer	  rap	  weer	  vol	  met	  enthousiaste	   leerlingen	  die	  we	   in	  de	   loop	  van	  
het	   jaar	  enorm	  hebben	  zien	  opbloeien	  en	  die	  we	  volgend	   jaar	  dan	  ook	  
met	  een	  gerust	  hart	  naar	  groep	  3	  van	  de	  San	  Lucas	  school	  sturen.	  
	  
	  
Ook	   op	   de	   Inca	   Roca	   school	   is	   het	   onderwijsniveau	   omhoog	   gegaan.	   De	  
examenresultaten	  van	  de	  kinderen	  op	  die	  school	  liggen	  dit	  jaar	  hoger	  dan	  die	  van	  
de	   controlegroep.	   Deze	   verhoging	   is	   echter	   voornamelijk	   te	   danken	   aan	   het	  
enthousiasme	   en	   de	   medewerking	   van	   de	   juf	   die	   de	   klas	   had	   met	   leerlingen	   met	   de	   meeste	  
achterstand.	  Verder	   hebben	  wij	   tijdens	   dit	   schooljaar	   gemerkt	   dat	   het	   administratieve	  deel	   van	  
deze	   school	   één	   grote	   puinhoop	   is.	   Daardoor	   verliep	   de	   samenwerking	   af	   en	   toe	   erg	   stroef	   en	  
hebben	  we	  onze	  doelstelling	  niet	  geheel	  kunnen	  bereiken.	  Op	  dit	  moment	  weten	  we	  dat	  de	  school	  
van	  directie	  gaat	  veranderen,	  maar	  niemand	  weet	  nog	  wie	  de	  nieuwe	  directeur	  wordt	  of	  welke	  
juffen	   in	  groep	  3	  terecht	  komen	  volgend	   jaar.	  Na	   lang	  overleg	  hebben	  we	  besloten	  de	  komende	  
drie	  jaar	  een	  andere	  school	  in	  een	  andere	  wijk	  te	  gaan	  helpen.	  
De	   Cristo	   Redentor	   school	   stond	   al	   twee	   jaar	   op	   de	  wachtlijst	   en	   is	   erg	   enthousiast	   over	   onze	  
beslissing	  hen	  te	  komen	  helpen.	  
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De	  klapper	  van	  het	  jaar	  is	  echter	  het	  programma	  “Ik	  besta	  en	  ik	  studeer!”.	  	  
Dankzij	   intensieve	   geboortepapieren	   campagnes	   en	   een	   steeds	  

betere	   samenwerking	   met	   het	   RENIEC	   (geboorteregister)	   en	  
de	  “defensoria	  del	  pueblo”	  (soort	  onbudsman)	  hebben	  we	  dit	  
jaar	   rond	   de	   1000	   personen	   (waarvan	   ruim	   de	  meerderheid	  
minderjarigen)	   aan	   identiteitspapieren	   kunnen	   helpen.	  
Zonder	   deze	   papieren	   heeft	   men	   geen	   recht	   op	   onderwijs,	  
gezondheidszorg,	   ziekenkostenverzekering	   van	   de	   staat,	  
voedselprogramma’s,	   etc,	   etc.	  Oftewel,	   zonder	   deze	   papieren	  

hebben	  de	  mensen	  geen	  bestaansrecht!	  
Via	   de	   campagnes	   hebben	   we	   ook	   vele	   kinderen	   gevonden	   die	   niet	   naar	   school	   gingen	   (vaak	  
vanwege	   het	   gemis	   aan	   identiteitspapieren).	   Wij	   hebben	   deze	   kinderen	   niet	   alleen	   aan	   de	  
benodigde	   papieren	   geholpen,	  maar	   ook	   terug	   de	   schoolbanken	   in.	   Het	   project	   “Ik	   besta	   en	   ik	  
studeer!”	   is	   eind	   2011	   opgezet	   en	   dit	   jaar	   uitgegroeid	   tot	   een	   GROOT	   succes.	   Wij	   gaan	   ons	  
inzetten	  om	  hier	  volgend	  jaar	  een	  nog	  groter	  succes	  van	  te	  maken!!!	  
	  
Met	  onze	  dagopvang	   is	  het	  dit	   jaar	  helaas	  niet	   zo	  goed	  afgelopen.	  Dit	  programma	  dat	  kinderen	  
van	  werkende	  alleenstaande	  moeders	  overdag	  opvangt,	   is	   een	  participatie-‐project.	  De	  moeders	  
die	  hun	  kinderen	  inschrijven,	  zijn	  verplicht	  1	  dag	  per	  week	  mee	  te	  helpen	  met	  het	  runnen	  van	  de	  
dagopvang.	  Het	  vormen	  van	  een	  verantwoordelijke	  groep	  moeders	  die	  op	  een	  verantwoordelijke	  
manier	   meehelpen	   in	   de	   opvang	   was	   geen	   makkelijke	   taak.	   Deze	  
moeders	   leven	   normaal	   gesproken	   van	   moment	   op	   moment	   en	   zijn	  
niet	   gewend	   aan	   groepsverantwoordelijkheid.	   Het	   programma	   (dat	  
halverwege	   2011	   is	   opgezet)	   begon	   begin	   2012	   echter	   goed	   vorm	   te	  
krijgen.	  De	  moeders	  begonnen	  na	  veel	  vallen	  en	  opstaan	  (en	  een	  hoop	  
flexibiliteit	   van	   onze	   kant)	   duidelijk	   een	   hechtere	   en	   mede-‐
verantwoordelijkere	  groep	  te	  vormen.	  	  En	  toen	  kwam	  de	  overstroming	  .....	  Meer	  dan	  de	  helft	  van	  
de	   families	   verhuisde	  weg	  of	  werd	   in	  noodkampen	  ondergebracht.	  De	  dagopvang	   is	   uiteindelijk	  
ook	  zelf	  volledig	  onder	  water	  komen	  te	  staan	  en	  het	  programma	  moest	  tijdelijk	  sluiten.	  De	  hechte	  
groep	  moeders	  viel	  totaal	  uiteen	  en	  eerlijk	  gezegd	  waren	  we	  terug	  bij	  af.	  Vele	  moeders	  kwamen	  
na	  de	  overstroming	  niet	  meer	  terug,	  anderen	  waren	  hun	  baan	  kwijt	  of	  besloten	  thuis	  te	  blijven	  om	  
hun	   huizen	   op	   te	   bouwen.	  Na	   enkele	  maanden	   vruchteloos	   trachten	   een	   nieuwe	   hechte	   groep	  
moeders	  te	  vormen	  besloten	  we	  om	  onze	  aandacht	  in	  de	  eerste	  plaats	  te	  richten	  op	  het	  inhalen	  
van	  de	  verloren	  maanden	  van	  onze	  onderwijsprogramma’s,	  de	  wederopbouw	  van	  onze	  school	  en	  
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de	   buurt.	   In	   de	   loop	   van	   volgend	   jaar	   zullen	   wij	   beslissen	   of	   we	   dit	   uitdagende,	   maar	   mooie	  
programma	  in	  2014	  wederom	  zullen	  opzetten.	  	  
	  
Graag	  stellen	  wij	  de	  familie	  Vasquez	  Vasquez	  aan	  jullie	  voor.	  
Zoals	  elk	  jaar	  was	  er	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  familie	  waarvan	  wij	  allen	  diep	  onder	  de	  indruk	  waren.	  
De	  familie	  Vasquez	  Vasquez,	  vader,	  moeder	  en	  hun	  4	  kindjes	  van	  6,	  4,	  2	  en	  bijna	  een	  jaar.	  Hun	  
vreselijke	  omstandigheden	  raakten	  ons	  allen	  diep.	  	  

Nuria	  kwam	  deze	  familie	  tegen	  toen	  de	  rivier	  begon	  te	  zakken	  en	  
ze	  alle	  huizen	  van	  onze	  leerlingen	  ging	  bezoeken	  om	  te	  kijken	  
wie	  onze	  hulp	  het	  hardste	  nodig	  had.	  Deze	  familie	  leefde	  op	  een	  
plankenvloer	  van	  3	  bij	  3	  meter,	  met	  een	  lekkend	  dak	  op	  
anderhalve	  meter	  hoogte,	  zonder	  muren,	  zonder	  meubels,	  water	  
of	  electriciteit.	  Koken	  gebeurde	  op	  een	  vuurtje	  op	  diezelfde	  
planken	  vloer.	  (Met	  kleine	  kinderen	  die	  rondlopen	  en	  kruipen!)	  
Moeder	  en	  alle	  vier	  de	  kinderen	  hadden	  geen	  papieren	  en	  geen	  van	  de	  ouders	  had	  werk.	  De	  
kinderen	  waren	  ondervoed,	  kwakkelden	  met	  hun	  gezondheid	  en	  gingen	  niet	  naar	  school.	  Onze	  
eerste	  actie	  was	  hun	  oudste	  dochter	  inschrijven	  op	  onze	  eigen	  school,	  waar	  ze	  vroegtijdige	  
stimulatie,	  een	  programma	  op	  maat	  en	  een	  dagelijks	  ontbijt	  kreeg.	  	  	  

Daarnaast	  zijn	  we	  samen	  met	  vader	  hun	  huis	  gaan	  opknappen	  van	  het	  
donatiegeld	  uit	  Nederland.	  Een	  nieuwe	  vloer,	  een	  goed	  dak,	  muren	  en	  

zelfs	  aparte	  kamertjes	  om	  te	  slapen	  en	  te	  koken.	  

Nuria	  is	  aan	  de	  slag	  gegaan	  om	  het	  hele	  gezin	  van	  
geboortepapieren	  te	  voorzien.	  	  En	  verder	  heeft	  ons	  personeel	  kleding	  

van	  hun	  kinderen	  aan	  deze	  familie	  gegeven.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nu,	  een	  half	  jaar	  later,	  gaat	  het	  volgens	  vader	  goed	  met	  het	  
gezin.	  Ze	  zijn	  erg	  blij	  met	  hun	  nieuwe	  huisje.	  Als	  het	  regent	  
zitten	  ze	  nu	  tenminste	  droog.	  Moeder	  heeft	  in	  de	  voorkamer	  
een	  klein	  handeltje	  opgezet	  en	  verkoopt	  snuisterijen	  aan	  de	  
kinderen	  van	  de	  naastgelegen	  school.	  Vader	  werkt	  af	  en	  toe	  
als	  schoenmaker	  in	  de	  buurt	  en	  verdient	  zo	  iets	  bij.	  	  
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Alle	  kinderen	  hebben	  ondertussen	  geboortepapieren	  en	  een	  identiteitskaart.	  Daarnaast	  zijn	  ze	  
veel	  gezonder	  en	  de	  oudste	  heeft	  haar	  examen	  op	  onze	  school	  goed	  gedaan	  en	  gaat	  komend	  jaar	  
naar	  groep	  3.	  	  Een	  hele	  vooruitgang	  dus!	  

	  
	  Wij	  stellen	  uw	  mening	  wij	  erg	  op	  prijs:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Om	  ons	  werk	  te	  kunnen	  doen,	  zijn	  wij	  afhankelijk	  van	  steun	  uit	  Nederland.	  Wij	  zijn	  uiteraard	  
bewust	  van	  de	  absolute	  noodzaak	  van	  onze	  hulp	  hier	  in	  Iquitos,	  maar	  helaas	  zijn	  er	  maar	  erg	  
weinig	  mensen	  bekend	  met	  Iquitos	  en	  de	  zeer	  armoedige	  situatie	  hier.	  Daarom	  zijn	  we	  altijd	  blij	  
als	  er	  vrijwilligers	  en	  stagiaires	  vanuit	  Nederland	  ons	  Manguaré-‐team	  komen	  versterken.	  Zij	  lopen	  
mee	  binnen	  onze	  programma’s	  en	  naast	  het	  feit	  dat	  zij	  ons	  zeer	  nuttige	  feedback	  op	  onze	  
projecten	  geven,	  zorgen	  zij	  er	  ook	  voor	  dat	  Iquitos	  zelf	  wat	  meer	  op	  de	  kaart	  wordt	  gezet.	  	  

Daarnaast	   vinden	   we	   het	   erg	   fijn	   als	   we	   bezoek	   krijgen	   van	   mensen	   die	   ons	   steunen.	   Dit	   jaar	  
hebben	  we	  bijvoorbeeld	  bezoek	  gehad	  van	  verschillende	  stichtingen	  die	  ons	  steunen	  en	  hebben	  
we	   zelfs	   de	   Nederlandse	   ambassadeur	   van	   Peru	   met	   zijn	   vrouw	   en	   secretaresse	   mogen	  
rondleiden.	  Het	   is	  goed	  dat	  veel	  mensen	  zien	  hoe	  de	  situatie	  hier	   is	  en	  hun	  mening	  geven	  over	  
onze	  projecten.	  Natuurlijk	  beseffen	  wij	  ook	  wel,	  dat	  niet	   iedereen	  zomaar	  even	  de	  mogelijkheid	  
heeft	  om	  naar	   Iquitos	  te	  komen.	  Maar	   jullie	  mening	  stellen	  we	  wel	  op	  prijs.	  Daarom	  zouden	  we	  
het	   heel	   fijn	   vinden	   als	   jullie	   op	   de	   volgende	   link:	   http://goededoelen.trouw.nl/details/4411/el-‐
manguar%C3%A9.aspx	   jullie	  mening/indruk	   zouden	  willen	   geven	  over	   El	  Manguaré	   en	  het	  werk	  
wat	  wij	  doen.	  	  Het	  kost	  maar	  een	  minuutje	  van	  jullie	  tijd.	  
	  

Wij	  willen	  jullie	  (ook	  namens	  ons	  personeel	  en	  de	  kinderen	  van	  Iquitos)	  hele	  fijne	  
feestdagen	  toewensen	  en	  laten	  we	  er	  met	  z’n	  allen	  een	  fantastisch	  2013	  van	  
maken!	  Wij	  hebben	  er	  in	  elk	  geval	  wederom	  heel	  erg	  veel	  zin	  in.	  

Een	  warme	  junglegroet,	  

Marielle	  &	  Yolanthe	  
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Magda	  den	  Breejen,	  21	  jaar.	  3e-‐jaars	  Pedagogiekstudent	  aan	  de	  Hogeschool	  Utrecht,	  
vrijwilligster	  manguaré	  Aug	  2012	  –	  Jan	  2013,	  aan	  het	  woord:	  	  

Afgelopen	  augustus	  Nederland	  verlaten	  en	  nu,	  in	  december	  al	  weer	  aan	  het	  toewerken	  naar	  het	  
einde	  van	  deze	  geweldige	  stage-‐ervaring.	  Wat	  is	  de	  tijd	  voorbijgevlogen.	  	  

In	  augustus	  zijn	  we	  met	  z´n	  4en,	  Iris	  Vernooij,	  Sophie	  van	  Campen	  en	  Olse	  Pubben	  begonnen	  aan	  
deze	  uitdaging.	  Eerst	  4	  weken	  Cusco,	  voor	  een	  talencursus	  en	  daarna	  4	  maanden	  Iquitos	  voor	  een	  
stage	  binnen	  het	  Pedagogisch	  werkveld.	  

Op	  dit	  moment	  geven	  we	  nog	  ongeveer	  2	  weken	  persoonlijke	  
begeleiding	  aan	  een	  geselecteerd	  aantal	  kinderen	  op	  een	  
staatsschool	  ´Inca	  Roca´en	  op	  de	  Pre-‐grado	  van	  Elmanguaré.	  We	  
hebben	  deze	  kinderen	  in	  overleg	  gekozen	  omdat	  zij	  het	  meeste	  
achterlopen	  in	  vergelijking	  met	  het	  gemiddelde	  niveau	  van	  
leeftijdsgenoten	  of	  omdat	  zij	  juist	  extra	  begeleiding	  en	  aandacht	  
nodig	  hebben	  in	  de	  zin	  van	  het	  vergroten	  van	  het	  zelfbeeld.	  Ik	  
begeleid	  dus	  15	  kinderen	  op	  2	  scholen.	  	  

De	  afgelopen	  maanden	  heb	  ik	  genoten	  van	  deze	  werkervaring.	  Één	  kind	  bijvoorbeeld,	  heerlijk	  
mannetje,	  kende	  toen	  ik	  hem	  leerde	  kennen	  enkel	  de	  kleur	  geel.	  Inmiddels	  kan	  hij	  vol	  trots	  de	  
kleuren	  groen	  en	  bruin	  benoemen,	  en	  dan	  dat	  stralende	  gezichtje	  erbij.	  Of	  dat	  je	  de	  klas	  binnen	  
komt	  en	  de	  kinderen	  springen	  van	  hun	  stoel	  om	  met	  jou	  te	  mogen	  werken.	  De	  knuffel	  van	  blijheid	  
van	  een	  kind	  bij	  het	  krijgen	  van	  een	  kleinigheidje	  omdat	  hij	  5	  stickers	  had	  verdiend.	  De	  lach	  op	  het	  
gezicht	  van	  een	  foute	  spaanse	  uitspraak	  van	  mij	  of	  de	  onhandigheid	  van	  het	  formuleren	  van	  
spaanse	  zinnen.	  Vandaag	  nog,	  ik	  vroeg	  een	  kindje	  wat	  zij	  graag	  zou	  willen	  krijgen	  als	  ze	  5	  stickers	  
had.	  Ze	  noemde	  een	  spaans	  woord	  wat	  ik	  ´helaas´	  (dit	  zijn	  dan	  van	  die	  kleine	  BAALmomenten)	  niet	  
kende.	  Gelijk	  erachteraan	  vroeg	  ze,	  zal	  ik	  het	  tekenen?	  Ofwel	  dan	  snap	  je	  wat	  ik	  bedoel.	  Dat	  zijn	  
momenten	  waar	  ik	  ontzettend	  van	  heb	  genoten	  en	  nog	  steeds	  geniet.	  	  

Nog	  maar	  2	  weken	  en	  dan	  zit	  het	  er	  voor	  ons	  op.	  Deze	  week	  ga	  ik	  al	  het	  werk	  van	  de	  kids	  
bundelen,	  zodat	  ik	  deze	  kan	  meegeven	  en	  het	  kind	  het	  thuis	  kan	  laten	  zien	  of	  in	  ieder	  geval	  zelf	  vol	  
trots	  kan	  terugkijken.	  	  

Ik	  kijk	  terug	  op	  een	  waardevolle	  stage-‐ervaring.	  Wat	  mij	  vooral	  bijblijft	  zijn	  die	  momenten	  waarop	  
je	  zag	  dat	  het	  kind	  jou	  hulp	  waardeerde	  en	  daarvan	  profiteerde.	  De	  geluksmomentjes	  als	  het	  kind	  
met	  een	  lach	  op	  het	  gezicht	  op	  je	  af	  kwam	  lopen,	  of	  de	  kus	  van	  het	  kind	  dat	  je	  kreeg	  na	  ons	  half	  
uur	  oefenen	  samen.	  	  
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Ik	  hoop	  dat	  de	  kinderen	  ook	  deze	  laaste	  2	  weken	  naar	  school	  blijven	  komen,	  zodat	  we	  de	  tijd	  die	  
we	  nog	  hebben	  kunnen	  gebruiken	  om	  dit	  schooljaar,	  en	  voor	  mij	  deze	  stage,	  op	  een	  leuke	  manier	  
af	  te	  sluiten.	  	  

	  
Sophie	  van	  Campen,	  22	  jaar.	  3e-‐jaars	  Pedagogiekstudent	  aan	  de	  Hogeschool	  Utrecht,	  Augustus	  
2012	  –	  Januari	  2013	  aan	  het	  woord:	  	  

	  
Hoi	   allemaal!	   Ik	   ben	   Sophie	   en	   ben	   22	   jaar	   oud.	   In	   september	   ben	   ik	   samen	  met	   drie	   andere	  
studentes	  naar	  Iquitos	  gekomen	  voor	  vier	  maanden	  stage.	  	  
	  
De	  eerste	  week	  stond	  in	  het	  teken	  van	  het	  wennen	  aan	  het	  klimaat	  en	  de	  cultuur	  van	  de	  amazone-‐
stad	  Iquitos.	  Want	  wat	  krijg	  je	  veel	  nieuwe	  indrukken:	  het	  straatbeeld	  van	  Iquitos	  waarbij	  je	  amper	  
auto’s	  ziet	  maar	  vooral	  heel	  veel	  motors	  en	  motocarro’s	  die	  voorbij	  razen,	  de	  vele	  straathonden,	  
de	   kinderen	   die	   in	   de	   wijken	   op	   straat	   spelen	   op	   blote	   voeten,	   mannen	   die	   je	   toefluiten	   en	  
toeroepen,	  mensen	  die	  op	  straat	  zitten	  en	  met	  een	  grote	  glimlach	  ‘holaa	  Gringa’s’	  naar	  je	  roepen,	  
de	   wijk	   Belen	  met	   houten	   huisjes	   op	   palen,	   het	   warme	   klimaat	   waarbij	   je	   binnen	   vijf	   minuten	  
zeiknat	  kunt	  zijn	  door	  een	  onverwachte	  tropische	  regenbui.	  Poeh,	  allemaal	  even	  wennen!	  	  
	  
	  
Begin	   september	   bleek	   dat	   er	   een	   schoolstaking	   gaande	   was	   onder	   de	   staatsscholen.	   Hierop	  

besloot	   El	   Manguaré	   een	   schooltje	   te	   starten	   voor	   de	  
kinderen	  die	  niet	  naar	  school	  konden	  gaan.	  We	  kregen	  een	  
lokaal	   en	   materiaal	   toegewezen	   en	   konden	   aan	   de	   slag!	  
Dat	   was	   in	   het	   begin	   best	   even	   spannend:	   je	   kent	   de	  
kinderen	  niet,	  zij	  kennen	  jou	  niet,	  de	  taal,	  etc.	  In	  het	  begin	  
was	  het	  dan	  ook	  best	  even	  aftasten	  met	  de	  samenwerking	  
en	  wat	  weten	  de	  kinderen	  en	  wat	  niet.	  Maar	  al	   snel	  ging	  
dit	  steeds	  beter	  lopen.	  Je	  zag	  de	  kinderen	  ook	  groeien	  op	  
zowel	   cognitief	   niveau	   als	   sociaal-‐emotioneel	   niveau.	   De	  

kinderen	  werden	  steeds	  spontaner	  en	  kwamen	  naar	  school	  met	  een	  grote	  glimlach	  en	  gingen	  naar	  
huis	  met	  een	  grote	  glimlach.	  Wauw,	  wat	  geeft	  dat	  veel	  voldoening!	  	  	  
	  
Na	  vier	  weken	  bleek	  de	  staking	  ineens	  van	  de	  een	  op	  de	  andere	  dag	  voorbij	  te	  zijn,	  ja	  leer	  Iquitos	  
kennen!	   Daarna	   zijn	   we	   ons	   gaan	   oriënteren	   wat	   we	   de	   resterende	   tijd	   wilden	   gaan	   doen.	  
Uiteindelijk	  hebben	  we	  er	  voor	  gekozen	  om	  te	  werken	  op	  de	  staatsschool	  Inca	  Roca	  en	  het	  leuke	  
en	   gezellige	   schooltje	   pregradó	   van	   El	   Manguare	   zelf.	   Hier	   geven	   we	   vier	   dagen	   een	   op	   een	  
begeleiding	  aan	  kinderen	  op	  zowel	  cognitief	  als	  sociaal-‐emotioneel	  gebied.	  Op	  de	  vrijdag	  doen	  we	  
met	  zijn	  allen	  groepsactiviteiten	  als	  knutselen,	  spelletjes	  en	  gymen.	  
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Nu	  na	   3.5	  maand	   zit	   het	   er	   bijna	   op,	   en	  wat	   is	   de	   tijd	   voorbij	   gevlogen.	  Doordat	  we	  de	   laatste	  
maanden	   steeds	   met	   dezelfde	   kinderen	   hebben	   gewerkt	  
heb	   je	  er	  een	  band	  mee	  opgebouwd	  en	   is	  het	  heerlijk	  om	  
met	  ze	  te	  werken.	  Vooral	  als	  ze	  rennend	  naar	  je	  toe	  komen	  
lopen	  om	  je	  een	  dikke	  knuffel	  te	  geven.	  Daarnaast	  geeft	  het	  
je	  een	  goed	  gevoel	  als	   je	  merkt	  dat	  ze	   ineens	  meer	  weten	  
dan	  in	  het	  begin!	  	  
Ook	  het	  heerlijk	  wonen	  in	  de	  achtertuin	  bij	  Marielle,	  Ot	  en	  
de	  drie	  kindjes	   is	  heel	   fijn.	   Je	  bent	  altijd	  welkom	  en	  als	  er	  
iets	  is,	  of	  gewoon	  even	  voor	  de	  gezelligheid	  wilt	  kletsen	  kun	  
je	  er	  altijd	  even	  terecht.	  	  
	  
Al	  met	  al	  is	  dit	  ervaring	  om	  nooit	  te	  vergeten.	  Je	  hebt	  hier	  echt	  vier	  maanden	  gewoond	  en	  je	  eigen	  
leventje	   opgebouwd.	   Ik	   zou	   het	   iedereen	  willen	   aanraderen	   	  want	   dit	   is	   de	  meest	  waardevolle	  
ervaring	  van	  mijn	  leven.	  	  
	  
Heel	  veel	  liefs,	  	  	  
Sophie	  
	  


